
Voor je ligt het nieuwste Scalablad, de zomereditie van
2023. In een nieuw jasje, maar met inhoud als vanouds!
Impressies, een column, kunst, terugblikken en vooruitkĳken
naar mooie momenten samen. We willen iedereen bedanken
die heeft bĳgedragen aan dit nummer: Anton, Ina, Dorothé,
Marike en Jel. 

De redactie is benieuwd waar jĳ dit zomerblad leest! Thuis in
de tuin, vanaf de camping of een (zonnig) vakantieoord?
Deel je foto in de Scala whatsapp en inspireer elkaar met
zomerse plaatjes. 

Veel leesplezier!
Jel & Anneleen 

SCALA ZOMERBLAD
AUGUSTUS 2023
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COLUMN
Als kind bracht ik de vakantieweken door op de Brabantse boerderĳ van mĳn
opa en oma, daarna voortgezet door oom Piet en tante Nellie. Ik wilde nergens
liever zĳn dan daar en wist zeker dat ik later boer wilde worden. Lange
zomerdagen speelden we met neven en nichten tussen de varkensschuren, op
de deel, langs de stoffige zandpaden. Elke dag mocht ik meehelpen de varkens
en kippen te voeren, de koeien te melken en toen ik iets groter werd reed ik
alleen met paard en wagen naar de hei - de weilanden verder van huis - om hooi
en stro te halen. Soms mocht ik mee met een transport van de opgefokte
varkens die werden verkocht. Daarvoor werden ze bĳeen gedreven en in de
wagens geduwd met veel geschreeuw en rondvliegende poep. Het betekende
hun nabĳe einde. In hun (korte) leven daarvoor hadden ze ook al geen florissant
leven achter de rug al was ik mĳ dat destĳds niet erg bewust. De biggen kwamen
nooit buiten en zaten met veel broertjes en zusjes in een hok. De enkele weken
oude mannelĳke biggetjes werden gecastreerd. Varkens die hun teelballen
houden smaken voor de mensen niet lekker. Dus op een dag toog ik met oom
Piet naar de stallen waar de biggetjes een voor een werden opgepakt. Hĳ hield
de kleintjes met hun vier pootjes vast en maakte met een scheermesje een snee
in de balzak. Dan even duwen zo kwam de zaadbal naar buiten. Floep met het
mesje, weg was het balletje. Na een beetje desinfectie werden de dieren weer
losgelaten. En geschikt voor menselĳke consumptie. Deze ‘handigheid’ leerde hĳ
mĳ ook.

Ongeveer hetzelfde gebeurde met de hoorns van de koeien. Toen er in 1966 een
nieuwe – grotere – stal werd gebouwd voor wel 40 koeien was het zaak dat de
dieren elkaar niet verwondden met hun hoorns. Daarom werden de dieren in de
ligboxstal naar de voerhekken gelokt; wanneer ze hun kop door het voerhek
staken hield de klem in het hek hun kop vast. Met een ĳzerdraadje – gespannen
tussen twee klosjes hout – zaagde ik dan de hoorns eraf. Ik vond het wel stoer
dat ik dat durfde. Het was weliswaar soms een bloederig gezicht; binnen een
minuut was de hoorn (toch een sieraad voor de koe) verdwenen. Het was ‘beter’
voor iedereen. Op de boerderĳ van oom Piet is iets vreselĳk mis gegaan. 

Lichter leven
DOOR ANTON  20 JULI  2023
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Inmiddels leven we in andere tĳden. Mĳn antropocentrisch wereldbeeld is
gekanteld en heeft plaats gemaakt voor een biocentrische orientatie in het
besef dat de neoliberale maatschappĳ van vooruitgang ons uiteindelĳk zal
vernietigen. De tĳd van oom Piet en tante Nellie komt niet terug en dat is
maar goed ook. Ik bepleit geen terugkeer naar een – niet bestaande –
oorspronkelĳke natuurlĳke staat, of romantische kleinschaligheid.
Grootschalige landbouw is nodig om de wereldbevolking te kunnen voeden.
Maar hoe dat moet tegen de achtergrond van de oorlog in Europa en de
opwarming van de aarde weet ik niet. Je kan er somber van worden maar die
luxe kunnen we ons niet veroorloven. Er zĳn veel wetenschappers, politici,
artsen, verpleegkundigen, journalisten, actievoerders, jonge en oudere
idealisten die hun beste krachten inzetten om de wereld leefbaar te houden. 

Er zĳn gelukkig ook kunstenaars, musici, schilders, dansers en schrĳvers die
het leven lichter maken. De nobelprĳs voor de literatuur van 2019 is
toegekend aan de Poolse schrĳfster Olga Tokarczuk. Naast Nietzsche heeft zĳ
mĳ in haar greep met haar boeken. In ‘Jaag je ploeg over de botten van de
doden’ wordt het verhaal verteld van en door Janina Duszejko over de
moorden die plaatsvinden op haar dorpsgenoten in haar Poolse dorp aan de
Tsechische grens. Een verhaal dat leest als een detective van bĳbelse
proporties. Janina is een vrouw van rond de zestig. Oude, alleenwonende
vrouwen hoef je in het dorp niet serieus te nemen. Dus gelooft niemand dat
het de herten uit het bos zĳn die de dorpsgenoten doden, zoals Janina
beweert. Met haar kennis van astrologie toont ze aan hoe alles
noodzakelĳkerwĳze heeft kunnen gebeuren. De politie negeert haar
sterrenkundige inzichten en neemt haar zelfs kortstondig gevangen omdat ze
zich als vereenzaamde vrouw vreemd gedraagt. Maar haar gekke gedrag kan
je natuurlĳk niet serieus nemen. Tokarczuk behandelt op een fenomenale
wĳze thema’s als onderdrukking van vrouwen, de kracht van Woede, het
functioneren van de overheid, de rol van de kerk, heerlĳke eenzaamheid, het
recht op nutteloosheid en de op niets gebaseerde opvatting dat de mens
verheven is boven alle andere leven. Het boek loopt anders af dan je denkt.
Oom Piet zou het wellicht aan de kant hebben gegooid, maar ja dat was in
1966. 

Over niet al te lange tĳd zĳn er verkiezingen in Nederland, volgend jaar in
Europa. Er gaat zeker veel veranderen. Intussen vouwen mĳn kleinkinderen
papieren vliegtuigjes. Die nemen ze mee op hun fietsvakantie. Voor hun
ouders hebben wĳ twee boeken van Olga Tokarczuk in de fietstas gestopt. 

SCALA ZOMERBLAD PAGINA 03



Impressie uit het bestuur
DOOR INA VAN DE BUNT-KOSTER

Ja, en dan is het zover… Jel verlaat het bestuur omdat haar uiterste
termĳn van 9 jaar er op zit. We namen in het weekend van mei met
veel dank afscheid en tegelĳkertĳd is ze er gewoon! Ze blĳft actief
voor website en nieuwsbrief. Jan Molmans nam, met algehele
instemming van de leden, in haar plaats zitting in het bestuur. En
tevens werd er ingestemd met de verlenging van het
bestuurslidmaatschap van Hans Berkers en Ina van de Bunt-Koster 
  
We hebben als bestuur niet stil gezeten in het half jaar dat achter ons
ligt. Via een peiling hebben we ons gebogen over de kwaliteit die we
nastreven in onze accommodaties tĳdens de weekenden. In ieder
geval zĳn afstand, prĳs, comfort en het eten de elementen die door
de weekenden heen enigszins met elkaar in balans mogen zĳn. Het is
wel duidelĳk dat we niet 3 weekenden in dure accommodaties kunnen
zitten. Maar… door te geven en te nemen komen we er wel uit, dat is
gebleken. Inmiddels wordt er naarstig verder gezocht naar nieuwe
plekken die voldoen aan onze standaard. We kĳken hierbĳ nu ook
over de grens in Duitsland. Uitgangspunt is dat we de prĳs van het
lidmaatschap voorlopig niet verhogen en zo nodig gebruik maken van
de reserve.         
                                                                              
De toekomst van Scala
Het is een goede gewoonte om een enkele keer als vereniging een
pas op de plaats te maken en om ons dan af te vragen waar we
vandaan komen en waar we naar toe willen gaan; stil te staan bĳ de
toekomst. Op zondagmorgen 7 mei hebben we hiervoor ruim de tĳd
genomen. We hebben ontdekt hoe op verschillende manieren de
oude woorden van ‘toegewĳd leven’ en het ‘herstichten’ hiervan een
gekleurd palet aan ervaringen en gedachten oproept. Tegelĳkertĳd
wordt duidelĳk dat ze in -en of aangevuld worden met nieuwe
woorden als verwantschap, soortgenoten zoeken en gemeenschap
zĳn van verschillende individuen. Scala is onderdeel van tradities die
vervloeien, en daarbĳ op eigen wĳze in het nu werk maken van wat
ons aangereikt wordt, ook uit die tradities. Opnieuw stelden we vast
dat we intern voldoende krachtbronnen hebben om de ‘trage’ vragen
van het leven te doordenken binnen Scala. Met elkaars kwaliteiten en
netwerken kunnen we ontmoetingen organiseren met waardevolle
gesprekken of andersoortige (culturele) uitingen. Dit betekent onder
meer dat er uitgesproken is dat we ons mogen bevrĳden van de last
van verjonging. We zĳn wat we zĳn!  
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Hoe gaan we concreet verder? Verrassend: we gaan door op oude
voet: 3 weekenden waarvan 1 lang weekend waar ook onze partners
welkom zĳn. Verder zĳn er de persoonlĳke initiatieven van
afzonderlĳke leden (pop-up activiteiten) en is er de appgroep waar
ook het politieke/filosofische hart gelucht kan worden. De verbinding
met de redemptoristen blĳft. Er is volop begrip voor de grenzen
waartegen de redemptoristenleden van Wittem aanlopen als het gaat
om aanwezigheid. We constateren dat we de verbinding met de CssR
op de korte termĳn ook fysiek kunnen concretiseren in de buurt van
Wittem. We besluiten om over twee jaar in 25/26 opnieuw naar onze
toekomst te kĳken.    
                                                                                                        
Een mooi memorabel moment is dat we een nieuw lid mogen
verwelkomen Bernadet Erich, inmiddels al lang een vertrouwd gezicht. 

Geniet van de zomer, namens het bestuur,
 
Ina van de Bunt-Koster
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OVERLEVEN. 
Verbinding schept perspectief.
DOOR DOROTHÉ ĲSSELDĲK

Voor mĳn afstudeeropdracht haal ik inspiratie in het
jarenlang optrekken met de bezoekers van het Annahuis in
Breda waar ik nu 16 jaar werk als pastor-teamleider. Het
Annahuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek, een
inloop, waar allerlei mensen komen die op de een of andere
wĳze in een kwetsbare positie verkeren. Ik koos ervoor om
vanuit de inhoud te werk te gaan, zonder dat techniek of
materiaal vooraf vast lag.

Wat me boeit en niet loslaat is de vraag hoe deze sterke
mensen het leven volhouden? Wat geeft hen de kracht
en houvast om door te gaan? Waar leven ze van?

Kunst uit
eigen kring

 Dorothé vertelt  over
haar  afstudeeropdracht

voor de Kunstacademie in
Genk,  r icht ing:  text ie le

beeldende kunst .
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Dit heb ik aan vier bezoek(st)ers gevraagd waarvan ik er drie al meer dan 10 jaar ken. Alle vier
dragen ze vanaf hun jeugd of erna een zware rugzak met zich mee. Ik voel diepe bewondering hoe
ieder op eigen wĳze zĳn of haar leven leeft. Ik kwam op het spoor van wat een universeel thema
blĳkt te zĳn: Het belang van verbinding. Verbinding ervaren is het fundament van je leven en
geeft toekomst. Verbinding voelen is levensnoodzakelĳk, geeft het leven betekenis en maakt het
leven zinvol. 

Een passende techniek om verbinding te verbeelden is weven. Dit heb ik gedaan met versleten
textiel van degenen met wie ik verbonden ben: beddengoed, gordĳnen, tafelkleden, handdoeken
en kleding. 



Met twaalf Scala-leden zĳn we op 13 augustus bĳ elkaar gekomen in Bunnik, om van gedachten te
wisselen over de oorlog in Oekraïne, die 1,5 jaar geleden is losgebarsten. Een zaak die ons bĳzonder
bezighoudt. Niek en Bernadet hebben een aantal vragen van tevoren meegegeven. Oorlogen zĳn
humane rampen van het ergste soort. Deze oorlog maakt de drastisch veranderende mondiale
machtsverhoudingen zichtbaar. Wat zĳn de dieperliggende oorzaken van deze oorlog? Hoe heeft
het zover kunnen komen? Is de politieke en militaire steun van het westen aan Oekraïne voldoende,
te weinig of juist te veel? Hoe moet het met de idealen van de vredesbeweging(-en) en
vredespolitiek? Zĳn die in het huidige tĳdsgewricht achterhaald? Dienen ze bĳgesteld te worden?
En zo ja, hoe dan? Is ons wereldbeeld aan een grondige herziening toe?

In een ronde gaf ieder weer hoe de oorlog in Oekraïne ieder bezighoudt en of deze oorlog je
denken over oorlog en vrede heeft veranderd. Samenvattend kan gezegd worden dat het gesprek
alleen al helpt om je kennis te vergroten, je gedachten te scherpen, en te bespreken waar het je in
een maatschappĳ om gaat. Democratie, hoe ‘inefficiënt’ en moeilĳk ook, is de belangrĳkste
voorwaarde om in vrĳheid je mening te vormen en je gedachten te vormen en tot expressie te
brengen. De oorlog in Oekraïne, de reactie van de Oekraïners en de machteloosheid in de
Russische samenleving maakt dat des te meer duidelĳk.

Huiskamerbijeenkomst over Oekraïne 
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Thema: Vieren
We vieren bĳzondere momenten van het leven. Momenten van jezelf zoals een
doop, je verjaardag of huwelĳk en ook momenten van ons allen: Kerst, Pasen, de
zomer of carnaval. Goed vieren is een kunst én er komt kunst bĳ kĳken. Versierde
taart, een zelf gemaakt feestlied, een voordracht, mooi opgemaakte bloemstukken.
Vieren van het leven is soms ook een afscheid, pensioen, een uitvaart met muziek
en beelden. Rituelen. Iedereen doet dat op eigen manieren. In het komende
buitenweekend gaan we aandacht besteden aan hoe en wat je viert. We doen dat
ook met behulp van met poëzie en met muziek.

Locatie: Abdĳhof Mariënkroon Nieuwkuĳk

22-24 SEPTEMBER 2023

Thema: omgaan met geschiedenis. 
We zĳn allemaal kinderen van onze tĳd. Veel in ons leven blĳkt lange en diepe
wortels te hebben: positieve zaken en negatieve zaken. Wat weten we daarvan,
wat willen we weten en hoe gaan we ermee om?

Locatie: nader te bepalen
3 -4  FEBRUARI 2024

Dit weekend wordt een lang weekend in Wittem en Aken. We verblĳven in Aken in
de bisschoppelĳke Academie (BAK). Het gebouw ligt tegen het centrum van Aken
aan en we kunnen een mooi programma realiseren in combinatie met Klooster
Wittem. Het programma zal verder uitgewerkt met Henk Erinkveld en andere
liefhebbers.

Locatie: BAK, Aken 24-25-26 MEI 2024

Thema: "Burgerschap, hoe hieraan een nieuwe invulling 
te geven?" 
Is er een manier om het toenemend wantrouwen in overheden te bevechten?

Locatie: Abdĳhof Mariënkroon in Nieuwkuĳk.

5-6 OKTOBER 2024

AGENDA 2023-2024
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Inspiratie nodig
voor een boek

deze zomer? Lees
eens iets anders

met deze
zomerleesbingo!


